
Zo, dat was ‘m dan! Het eerste halfjaar zit er alweer op. Het ging echt enorm snel, dus 

daarom is het goed om nu even terug te blikken op de eerste helft van mijn voorzitterschap 

van het prachtige DWARS Amsterdam.  

Toen ik op 15 juni verkozen werd met de rest van mijn bestuur, was ik enorm dankbaar voor 

de mooie kans die me geboden werd. Ik zag een jaar voor me vol gezelligheid, 

leermomenten, groei en politieke beslommeringen. Die verwachting is de afgelopen 

maanden helemaal uitgekomen. Al bij de allereerste bestuursvergadering kreeg ik door dat 

een bestuur leiden heel andere koek is dan leiding geven aan een commissie. Beiden zijn 

enorm inspannend, maar bij het leiden van een bestuur komen veel meer factoren om de 

hoek kijken. Ik denk dat ik deze uitdaging met beide handen heb aangegrepen en dat ik 

veel heb geleerd, ook over mezelf. Daar ben ik heel blij mee! 

Mede door deze inspanningen draait het bestuur inmiddels volop. Dit had niet gekund 

zonder mijn lieve bestuursgenoten: ze pakken goed hun taken op, springen waar nodig in 

gaten en denken goed mee. Hierdoor hebben we de afgelopen tijd een prachtige 

campagne neergezet waar ik heel trots op ben! Daarbij verliezen we de gezelligheid niet uit 

het oog, wat voor mij heel belangrijk is. 

Voor de tweede helft van mijn voorzitterschap wil ik actiever de media opzoeken. We 

hebben hier en daar al wat aandacht afgedwongen, maar daar mag wat mij betreft nog een 

schepje bovenop. Daarnaast wil ik meer maatschappelijke impact hebben met onze 

activiteiten, bijvoorbeeld door te helpen bij voedselbanken of clean-ups. Ten slotte ben ik 

nieuwsgierig naar de verdere linkse samenwerking met de JS Noord-Holland. Deze is me de 

afgelopen periode goed bevallen, en ik ben benieuwd naar wat de toekomst op dit vlak 

gaat brengen. 

Ik heb heel veel zin in de komende maanden; aan de slag! 

 


